New Age voor gevorderden

Zegniet...
Ik was mijn man stilaan beu aan 't worden.

Eerlijk gezegd kon ik hem niet meer uitstaan.

Ik had zin om bij hem weg te gaan.
En ik begon te fantaseren over andere mannen.

Toen leerde ik goeroe Mark kennen.

Ik voelde mij ontzettend tot hem aangetrokken.
Mark vond mij ook een lekker stuk.

Maar hij wou liever geen pottenkijkers.

Diezelfde dag nog hebben we lekker lang gevreeén.

Ik voelde me stukken beter.

Mijn man zag dat ik mij anders begon te gedragen.
Toen ik over mijn goeroe begon, ging hij compleet
door het lint.

Nu is mijn man helemaal het noorden kwijt.

Eigenlijk is hij razend op mij.
Mijn leven is een hel geworden.

Maar ...

De karmische relatie met mijn man was bijna
afgewerkt.

Eigenlijk straalde hij erg veel negatieve energie
uit.

Ik kreeg door dat ik hem moest loslaten.

En ze lieten mij beelden zien over andere
mannen.

Toen kwam Swami Sri Sri Markananda Guru
Giri op mijn pad.

Hij is ongetwijfeld mijn tweelingziel.
Markananda wou dieper op mijn problemen
ingaan.

En hij nodigde mij uit voor een privé-darshan.
Diezelfde dag nog hebben we een tantrische
uitwisseling gehad.

Een onzichtbare hand trok mij op naar een
hoger trillingsniveau.

Mijn man pikte op dat mijn uitstraling
veranderd was.

Toen de vibratie van mijn goeroe bij hem binnen
kwam, werd er een vorig leven gerestimuleerd.
Mijn man bevindt zich nu in de ruimte van het
niet-weten.

In feite staat zijn derde chakrate ver open.
Momentedl ben ik erg vedl karma aan het
verwerken.

(Jean-Marie Decuypere
Onkruid, januari 1998)



